
Romantiek van Kerstmis 

 

De romantiek van Kerst. 

Is toch wel een heel klein wonder. 

De romantiek van Kerst. 

Maakt ons leven heel even bijzonder. 

 

Ons jachtige leven haalt even adem.  

De tijd lijkt stil te staan.  

Mijmeringen over het voorbije jaar.  

Toekomstplannen voor de weg te gaan.  

 

De kerstboom staat,  

de kaarsjes branden. 

De beste wensen uitgesproken  

voor het nieuwe jaar. 

En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt:  

we hebben even, heel even maar,  

weer aandacht voor elkaar 

 

Die rust, die tijd,  

die interesse, die warmte. 

Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder? 

Als we dat weten vast te houden. 

Is de romantiek van Kerst  

niet een klein, 

maar juist een heel groot wonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


