
 

Buffels en luipaarden kregen we niet te zien, maar wel olifanten, giraffen, zebra’s, gnoe’s, nijlpaarden, 

neushoorns, antilopen en andere prachtige dieren. Vooral de olifanten waren geweldig. Ze kwamen al 

stoeiend gevaarlijk dichtbij en zorgden ervoor dat Johannes de auto toch heel voorzichtig in de achteruit 

zette. Hij vertelde dat het jaarlijks wel een aantal keer voorkomt dat boosaardige olifanten een busje of 

jeep op de kant gooien of van de weg afdrukken. Dat wil je niet. Ik kan er nog veel meer over vertellen, 

maar de foto’s zeggen waarschijnlijk meer. Eind van de dag konden we voldaan weer naar het hotel. Na 

Johannes uitgebreid bedankt te hebben: ’ Baie dankie!’, hebben we nog lang na zitten genieten en praten 

met een niet te versmaden Zuid-Afrikaans wijntje erbij. Vooral het thuisfront even jaloers gemaakt met 

mooie foto’s en enthousiaste verhalen.  

 

 

Na een laatste shop- en relaxdagje zat het er weer op en bereidde mijn zus en ik ons alweer voor op de 

terugreis. Zij op ruim tien uur werken en ik op ongemakkelijk zitten, liggen en hangen. Het was heel fijn 

om weer thuis te komen, maar ik had dit beslist niet willen missen. Ik zou heel graag nog eens terug gaan, 

maar dan met ons zessen, ooit. Eerst nog even sparen….. 


