
 

 

PASEN 

 

Wat vieren we met Pasen, voor sommigen een makkelijke vraag, maar toch blijkt dit één van 

de meest gestelde vragen rond deze feestdag. 

Sommige mensen weten wel dat het iets Christelijks is en met Jezus te maken heeft, maar vaak 

houdt het daarmee op. 

Na het lezen van dit artikel weet je vanaf nu precies wat er met Pasen gevierd wordt. 
 

Pasen is inderdaad een christelijk feest en het heeft ook met Jezus te maken. Met Pasen vieren 

we niet de geboorte of de dood van Jezus, nee met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. 

Het bijbelverhaal gaat als volgt: 

Nadat Jezus verraden was door een van zijn discipelen Judas, werd hij opgepakt en door Pontius 

Pilatus veroordeeld, dit gebeurde allemaal na het 'laatste avondmaal' op donderdag.  

 

Een dag later werd Jezus Christus gemarteld en gekruisigd op een berg, hij kreeg spijkers door 

zijn handen en voeten en bezweek al snel aan zijn verwondingen. 

Die avond werd zijn lichaam door een vriend begraven in een graf tussen de rotsen, dit graf werd 

afgesloten met een grote steen. 

Op zondag kwamen er drie vrouwen rouwen bij het graf van Jezus, hen viel op dat de steen weg 

was en het lichaam van Jezus verdwenen was. 

Een engel kwam tot hen en zei: "Jezus is niet meer hier, hij is opgestaan." 
 

  


